Stanley Spencer, Christ in the wilderness. 1939

In een wereld vol van geluiden wil ik uw stem horen.

Niet de dagelijkse stroom aan zinvolle en nutteloze informatie,
niet opgejaagd door alles wat moet, groots en belangrijk is.

Ik wil geen vaste paden, gehechtheid aan wat hoort en redelijk is.

Ik verlang naar eenvoud, helder en authentiek.
Ik wil kiezen, door mij te ontdoen van wat beknelt en onvrij maakt.
Hier wil ik gaan, mijn tijd doorbrengen bij het kleine, het speelse en tere.

Waar zou ik bang voor zijn? Voor de stem die tot mij spreekt?

Om U te horen, ontdoe ik mij van mijn schoenen, mijn uiterlijk vertoon
en open mijn handen.

Om bij U te zijn, laat ik mij leiden, hier wijst niemand iemand de weg.

Ik ben niet bang, voor de stilte die langzaam mijn leven binnen kruipt.
Kome wat komt, ook de eenzaamheid ga ik verdragen.

Leven, onverwachte liefde, komt mij intiem nabij.

Oorverdovend en wonderlijk.

Ik luister, naar uw stem, uw waarheid.
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